Een nieuwe kijk op Barcelona
Was ik al vaak in Barcelona geweest? Ja, heel vaak. Vanuit huis zijn wij echte fans van Spanje en dan kom je al snel op Barcelona uit. En ook in mijn studententijd was het een populaire bestemming. Je kan er goedkoop naar toe vliegen en je hebt daar werkelijk alles bij de hand: zon, zee, strand, maar ook een bruisend nachtleven en prachtige musea en parken. Verder ben ik er verschillende keren als Ajax- of voetbalsupporter op bezoek geweest en heb ik zelfs een keer een week in Barcelona gezeten in het kader van een hardloopvakantie. De kant van Barcelona die ik tijdens dit bezoek leerde kennen was mij echter volledig onbekend.

Het bezoek in het kader van URBACT bracht ons ook wel bij de rafelranden van de stad. Maar wat mij betreft wel hele bijzondere rafelranden. Twee plekken zijn mij daarbij het meest bijgebleven. Dat is in de eerste plaats het startpunt van het bezoek. Dat was in een leegstaand theater dat nu door en voor de buurt werd gebruikt en waar heel veel mensen werk hadden gevonden. Een kleurrijke plek waar een hele goede en relaxte sfeer hing en die duidelijk veel energie voor de wijk bracht. De taxichauffeur die mij van het vliegveld naar het theater bracht wist het bijvoorbeeld absoluut niet te vinden, maar de buurtbewoner die hij ernaar vroeg begon meteen vrolijk te lachen en stuurde ons zo de juiste kant op. Terwijl het gebouw van buiten af toch vooral naadloos leek aan te sluiten op de rest van de grijze betonnen omgeving.

Het meeste indruk maakte echter een oud fabrieksterrein dat door een woongemeenschap in gebruik was genomen en waar ze zelfs voor een eigen supermarkt, een eigen bierbrouwerij en een eigen school hadden gezorgd. Wat een onvergetelijke plek! Werkelijk elke centimeter van het terrein werd omarmd en gekoesterd en de bewoners straalden dat ook allemaal uit. Bovendien hadden ze niet alleen veel liefde voor hun eigen plek, maar ook voor de wijk en de mensen erom heen. Echt heel bijzonder om die passie en energie te zien. Ik denk dat dat voor mij ook wel het meest leerzaam was aan dit bezoek. Om te zien wat mensen met passie en overtuiging tot stand kunnen brengen. Ondanks alle tegenslagen of obstakels die zij tegen komen.

Dat is uiteindelijk ook vooral wat ik mee heb genomen naar Amsterdam. De overheid moet de passie en energie van dit soort bewoners omarmen en koesteren zoals deze bewoners de stad omarmen en koesteren. Dat zorgt namelijk niet alleen voor werk en een plek om te wonen, maar brengt ook gemeenschapszin en maakt dat mensen voor elkaar een stapje extra willen doen. En dat is voor een samenleving essentieel. 
